
 

Speelclub 

Zondag 5 oktober 2014: Pijltjes 
trek! 

Zondag 12 oktober 2014: circus-
spelen 

Zondag 19 oktober 2014: ‘kleine’ 
bosspelletjes 

Zondag 26 oktober 2014: BAL-
games. 

 

Rakkers 

Zondag 5 oktober 2014: Ploeg-
spelen 

Zondag 12 oktober 2014: we 
trekken het bos in om daar te 
spelen 

Zondag 19 oktober 2014: “één” 
tegen allen 

Zondag 26 oktober 2014: spelle-
tjes in het lokaal 

 

Keto’s 
 

Zondag 5 oktober 2014: spelen 
op het plein 

Zondag 12 oktober 2014: is ne 
keer iets ‘zot’ doen. 

Zondag 19 oktober 2014: De 
groene dijken veilig maken (?) 

Zondag 26 oktober 2014: keuken 
van een woudloper  

 

Aspi’s 
 

Zondag 5 oktober 2014: balspe-
len  

Zondag 12 oktober 2014: ruige 
spelen  

Zondag 19 oktober 2014: karten  

Zondag 26 oktober 2014: woud-
lopers keuken  



Liefde is, deze tips en andere weetjes delen: 

 Woensdag 8 oktober: Bornem Jaarmarkt 

 Zaterdag 11 oktober : fuif van de ouderraad Huveneerkes Hingene.  

 Vrijdag 17 oktober: Dag van de Jeugdbeweging. Zeker met z’n allen in ons uniform 

naar school of werk. Meer informatie over diverse activiteiten op www.http://

dagvandejeugdbeweging.be/. 

 Vrijdag 24 oktober organiseert ‘Orde van Hingene’ een “Grote jaren 60 kwis”, meer op 

www.eenhartvoorhingene.be en inschrijven via eenhartvoorhingene@gmail.com 

 Zaterdag 8 november: Kiekenavond. Smakelijk eten, gezellig sa-

menzijn en herinneringen ophalen van het voorbij bivak bij foto’s 

van toen. 

 Vrijdag 21 november: Iekuuquiz van de Oudleiding De Vergaderin-

skes. Inschrijven kan via vergaderingskes@hotmail.com  

Chiromantiek - Bloemen in 
je buik 

 
Soms, dan kan ik alles aan! 

Ben niet te stoer, maar wel 
spontaan. 

Goedlachs weet ik door het 
leven te gaan. 

Komt het door m’n vrien-
den uit de straat, 

of door m’n beste Chiro-
kameraad. 

Voor hen sta ik 'met liefs' 
direct paraat. 

 

Soms ben ik jouw tegen-
deel, 

kleine stukjes, niet echt 
veel. 

Toch fietsen we door het 
leven met een lach. 

Och kom, zet je hier naast 
mij, 

want hier is nog een plaats-
je vrij, 

waar we rustig vrienden 
kunnen zijn. 

 
Dan krijg je bloemen in je 

buik, 

de geur van vlinders die je 
ruikt. 

Helemaal van slag, 

als je aan hen denken …  

Bloemen in je buik, 

de geur van vlinders die je 
ruikt. 

Helemaal van slag, 

als je aan hen denken mag! 

 
Je raakt de kluts even kwijt, 

pedalen los, je bent bereid 

om eeuwig met die ene blij 
te zijn. 


