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Chirojongens Sint-Stefanus Hingene

Iedereen is welkom vanaf 14u00 tot 17u30
Aan de Chirolokalen achter zaal ‘De Wateringe’
Sport en spel, kennismaking met leiding, leden en 
oudleiding.

Alle lokalen worden opengesteld om een kijkje te nemen 
en er zal een kleine overzichtstentoonstelling over 
Chirojongens Hingene te bezichtigen zijn.

Op deze dag bestaat er de mogelijkheid tot inschrijven als 
lid van onze chiroploeg.

(Voor en na de open zondag is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
‘Spagettidag’ van den DOL, oud-leiding Chiromeisjes, in zaal ‘De Wateringe’)

Men zegt van Chiro dat het jeugd is, die de warmte voelt in je hart.
Men zegt van Chiro dat het spelen is, met velen en niet alleen.

Men zegt dat Chiro een toffe ploeg is, die het leven meer waarde geeft.
Ik zeg dat Chiro een lange trein is, met een plaats voor iedereen.

Het is een ploeg, ‘t kan samen bouwen, met voldoening voor wie dat kent.
Een toffe sfeer, communicatie, in een wereld zo koud en kil.

Open je hart en breek je muur af, die je gevoel gevangen houdt.
Ik denk dat Chiro iets prachtigs moois is, dat ik nooit meer missen wil.



Ik zie u graag. Leuk dat je in mijn team zit! Het is altijd fijn met 
jou erbij,..
Heb je dat vandaag al eens gezegd? Nog niet? Awel, dan is het 
tijd om dat nu te doen. Of nog beter, het is tijd om hier eens een 
jaar lang extra aandacht aan te besteden! 
 
Bij Chiromantiek denk je misschien al meteen aan roze hartjes, 
kussende koppels bij zonsondergang of een slow op een melig 
muziekje op de Chirofuif. Maar Chiromantiek gaat over veel 
meer dan dat. 
We zijn met superveel in de Chiro en we zien mekaar allemaal 
graag! Er zijn dan ook super veel graag-zien-relaties mogelijk 
in de Chiro: de leden zien elkaar graag maar ook hun leiding, 
de leiding ziet de leden graag en ook hun medeleiding en de 
gewesters,.. en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
 
De Chiro zit boordevol Chiromantiek. Het vloeit doorheen onze 
werking en we zien het elke dag weer op de verschillende 
niveaus. Dit jaar zetten we dat in de kijker en pikken we er een 
heleboel relaties uit waar we expliciet willen tonen dat we onszelf 
graag zien, mekaar graag zien of respect hebben voor andere 
relaties.

meer info: http://kader.chiro.be/chiromantiek

INSCHRIJVINGSSTROOK

Naam:	 .............................................................................
Adres:	 .............................................................................
	 .............................................................................
Geboortedatum: .......... / .......... / ..........
Telefoon: ...........................................................................
E-mail: .................................................@..........................

Hoe het allemaal begon...
Chirojongens Sint Stefanus Hingene ontstonden meer dan 70 jaar 
geleden, in 1942, uit de patronale werking in Hingene. Eerst in de 
gebouwen gevestigd in de Van Haelenstraat en via de gebouwen 
aan het patronaat in de Van Kerckhovenstraat, nu gevestigd in 
het Beekje.
Onze chirozondag start steeds om 14u00 met de formatie aan 
onze vlag.

Meer over onze afdelingen en andere praktische informatie over 
de werking:

Naast onze wekelijkse zondagswerking is er ook het jaarlijkse 
bivak. Gewoon 10 dagen spelen en ravotten. Leven op het ritme 
van de wind en van de zon…’

Speelclub (tot 17u30): 1e, 2e en 3e leerjaar
(geboren in 2008, 2007 en 2006) 

Rakkers (tot 17u30): 4e, 5e en 6e leerjaar 
(geboren in 2005, 2004 en 2003) 

Keto’s (tot 18u30): Dit zijn de toppers 1e en 2e middelbaar 
(geboren in 2001 en 2002) samen met de Kerels, 3e en 
4e middelbaar (of geboren in 1999 en 2000) 

Aspiranten (tot 19u30): 5e en 6e middelbaar
(geboren in 1998 of later)

Oudleidingsgroep ‘De vergaderingskes’

De Vergaderingskes zijn ontstaan in de 
nasleep van het 50-jarig bestaan van de 
Chirojongens. Enkele oudleiders vonden 
het een goed idee om af en toe eens 
samen te komen. Op de vergaderingen 
van de oudleiding wordt er gepraat over de 
chirowerking, wat kunnen wij betekenen 

voor de chiro en welke bijkomende steun kunnen we geven of het 
kan gewoon een gezellige babbel worden.

Ook steunen wij de chiro door de aankoop van speelmateriaal 
voor het bivak en werken we mee aan hun activiteiten. Kortom 
we staan hen bij in hun werking.

Oudleiding van de chiro ben je voor het leven. Chiro betekent 
voor velen van ons gewoon vriendschap voor het leven. En dat 
maakt onze werking zo uniek.

De oudleiding organiseert dit jaar hun jaarlijkse IekuuQuiz op 
21 november 2014. Zeker de moeite om deze 10de editie bij te 
wonen.

Heb je vragen of wil je meer informatie over onze werking, 
contacteer ons gerust: vergaderingskes@hotmail.com

Onze oudleiding in actie bij werken aan de gebouwen.


